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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
Voorbereidingsgebed 
 
Zingen Lied 637: 1, 2, 3 en 4 (staande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. De Vader laat niet in het graf 
 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
 Hij tilt het uit de kille grond – 
 het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3. De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 
4. Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o vlam van Pasen, steek ons aan – 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Bemoediging en groet 
 
Aansteken van de  kaars 
 



Zingen  Lied 131: 1, 3 en 4  (Evangelische Liedbundel)  
                op de melodie van ’O hoogt’ en diepte, looft nu God’ 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
 geen ras, geen kleur, geen taal, 
 o landen, volken, groot en klein, 
 Hij roept u allemaal! 
 
4. Geen macht in hemel en op aard 
 maakt Pasen ongedaan, 
 en wie zich achter Christus schaart 
 zal vrede binnengaan.  

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen  Lied 281: 1, 2, 3 en 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Wanneer het donker ons verrast, 
 houd ons dan in uw goedheid vast: 
 Kyrie eleison! 
 
3. Verschijn ons als de dageraad, 
 Gij, zon die ons te wachten staat: 
 Kyrie eleison! 
 
10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
 Getroost zullen wij verder gaan. 
 Amen. Halleluja! 
 
Gebed rondom het Woord 
 
Zingen  Lied 630: 1 en 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van ’t graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, – 
 werp af uw boze dromen. 
 Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 
We lezen het Paasevangelie  Johannes 20: 1 - 18 
 

Zingen  Lied 624: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
     die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
     die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
     dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 



3.  Maar zijn lijden en zijn strijd,  halleluja, 
     heeft verzoening ons bereid,  halleluja! 
     Nu is Hij der heem'len Heer,  halleluja! 
     Eng'len jub'len Hem ter eer,  halleluja! 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Co en Paula zingen voor ons 

Lied 542: 1, 2, 3 en allen sluiten aan bij vers 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Het volk van God was veertig jaar 
      – een mensenleven lang – 
      op weg naar het beloofde land, 
     het land van Kanaän. 
 

4.  Eer aan de Vader en de Zoon 
     en aan de heilige Geest, 
    God, die al voor de eerste mens 
   belofte zijt geweest. 
. 
 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
    uw weg door de woestijn 
     en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
     een nieuwe Mozes zijn. 
 



Aandacht voor de collectes 
 
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen  634: 1 en 2 (staande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 
Wegzending en zegen 
We beantwoorden de zegen met 3x Gezongen Amen 
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